ENGELBEWAARDER

(Voor Henny Peek, vrij gerijmd naar Jan Boezeroen)

Zou boven Wijk een hemel zijn
Waar Henny heen zou gaan

Met kroegen zo gastvrij en warm
als in ons stadje staan

En dan zijn favoriete lied

met evenveel succes

als hier - zoals hij zingen kon
datlied over de fles

Ik wed dat hij daar met zijn moppen
ieders aandacht heeft

En tussendoor zijn zoon een

hele vette knipoog geeft

Laat hij zichzelf niet onbetuigd

- een rondje uit zijn fles

En grinnikt: ‘ik verwerk zo ook

mijn eigen rouwproces

Ik had een hemeltje op aard
met dat café in Wijk

ze zopen zich zowat straatarm
ik werd al schenkend rijk
Maar toegegeven, in dat leven
zit een wijze les

er komt geen rijkdom of geluk
uit een jeneverfles’



Een weldoener was Henny Peek
Hij gunde je geluk

maar kende ook de zwakte

van de alcohol als drug

Dus hoor Jan Boezeroens refrein
en leer zijn levensles

zorg dat je benen sterk zijn

en grijp niet naar de fles

Voor Henny warme chocola
met slagroom bovenop

en uren ouwehoeren, lachen
om een goeie mop

Zo raakt heel overleden Wijk
nog met ‘m aan de kles

en zet de hele bar in met

dat lied over de fles

Die Engel op de Markt,

hier in Wijk, op onze aard

Door vader, zoon en

alle dooie stamgasten bewaard
Drink op haar eeuwig voortbestaan
een hele goeie fles

Op Henny, Kees en wie je mist

in dat vertrouwd adres

[André van Zwieten |

6 OKTOBER 2015 - geschreven na de uitvaart van Henny Peek (1922-2015), uitbater van café-restaurant ‘De Engel’ van 1948

tot 2000.



